
Illusies in ons denken



U komt
te weten

Hoe het normale denken verloopt

Hoe we toch uitglijders maken in denken, zonder het te 
beseffen

Wat twee belangrijke illusies zijn in het onderwijs



De Januskop van ons denken

Leergierig en 
nieuwsgierig 

Ons brein is niet 
gespecialiseerd in 

nadenken

Ons brein is gemaakt 
om nadenken te 

voorkomen!



bŀŘŜƴƪŜƴ ǾƻƻǊƪƻƳŜƴΧ
ÅOns dagelijks denken (en handelen) is sterk geautomatiseerd

ÅWe leunen de hele dag sterk op ons geheugen (LTG): op 
automatismen, op verwachtingen, op kennis, etc.

ÅZodra een activiteit zich herhaalt, probeert het brein dit te 
automatiseren

²ŀŀǊƻƳΚΚΚΚ  IŜǘ ȊƻǊƎǘ ǾƻƻǊΧΦ

ÅSnelheid

Å²ŜƛƴƛƎ ΨŘŜƴƪΩŜƴŜǊƎƛŜ(besparing)

ÅBetrouwbaarheid



Nadenken kunnen en willen we ǿŜƭΣ ƳŀŀǊΧΦ

ÅNadenken kost tijd

ÅNadenken kost energie (aandacht, inspanning) 

ÅNadenken = risico nemen

Åb.Υ ǿŜ ǿƛƭƭŜƴ Řŀǘ ǊƛǎƛŎƻ ƴŜƳŜƴΣ ŀƭǎ ŘŜ ΨǎǇǊƻƴƎΩ 
niet te groot is
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Waarom? 

Als het kan, kiezen we onbewust de weg van de minste weerstand: 

ÅAls een antwoord logisch lijkt, nemen we het voor waar aan

ÅIets bekends (herhaling) geeft een goed gevoel en een suggestie van 
waarheid

ÅVerwachtingen kleuren je waarneming

Cognitief gemak



Illusie 1: Neuromythes

άIƻŜ ƳƻŜǘ ƛƪ ŀƭǎ ƭŜŜǊƪǊŀŎƘǘ

tegemoet komen aan al die 

ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ƭŜŜǊǎǘƛƧƭŜƴΚέ


